
GEBEDSKALENDER 

Gebedskalender voor de periode van 13 t/m 26 april 2024 
 
Wij bidden en danken voor:  
 

Zaterdag 13 april: 
“Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door 
bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de 
vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw 
gedachten bewaken in Christus Jezus.” Fil. 4:6-7 Laten we God danken 
dat we al onze zorgen in Zijn handen mogen leggen en dat we Zijn vrede 
mogen ontvangen. 
 

Zondag 14 april: 
Vandaag staat in onze diensten de jeugd centraal. Laten we bidden voor 
gezegende samenkomsten. 
 

Maandag 15 april: 
Laten we bidden voor iedereen die niet genoeg energie heeft om te doen 
wat ze zouden willen doen, dat God hen energie geeft. 
 

Dinsdag 16 april: 
Laten we bidden voor de zieken in onze gemeente of in onze 
familiekring. God onze Vader hoort alle gebeden. Laten we bidden of Hij 
waar het kan genezing wil geven, waar dat niet kan, rust en uitzicht op 
het eeuwige Vaderhuis. 
 

Woensdag 17 april: 
Laten we danken voor ouderen die de aan hen geschonken talenten naar 
vermogen hebben ingezet voor hun beroep en/of onze kerk. 
 

Donderdag 18 april: 
Laten we bidden voor het werk van de Beroepingscommissie. 
 

Vrijdag 19 april: 
Laten we bidden om een zegen voor gezinnen met kinderen. Hoeveel 
ballen moeten er soms in de lucht gehouden worden. Laten we bidden 
om Gods Hulp om rustmomenten te creëren. 
 

Zaterdag 20 april: 
Laten we bidden voor oudere gemeenteleden die niet meer fysiek naar 
de kerkdiensten kunnen komen. Juist een zondag of een zaterdag 
kunnen heel stille dagen zijn. Laten we bidden dat God hen wil sterken 
als het ouder worden zwaar valt. 



Zondag 21 april: tentdienst 
Vanmiddag is de tentdienst vanwege Koningsdag. Laten we bidden dat 
er tijdens deze dienst harten geraakt mogen worden door Gods Woord. 
 

Maandag 22 april: 
De Sedermaaltijd luidt het begin in van het Pesachfeest. Eén van de 
bekendste liederen in de Haggada, de liturgie die Joden lezen tijdens de 
Seder, is het lied ‘Dajeenoe’ (genoeg). Dit lied van dankbaarheid wordt 
gezonden bij het verhaal van de uittocht, om de goede daden voor God 
voor het volk Israël te herinneren. Laten we mee danken met Israël, 
voor de goede daden van God aan Zijn volk. Laten we ook danken dat 
het Pesachfeest na duizenden jaren nog steeds gevierd mag worden. 
 

Dinsdag 23 april: 
Laten we bidden voor onze partnergemeentes. 
 

Woensdag 24 april: 
Laten we danken voor al diegenen die goed in hun vel zitten en met hen 
dankbaar zijn dat het leven goed is en mooi. Dat men zichzelf dankbaar 
mag weten naar God toe. 
 

Donderdag 25 april: 
“De bergen sprongen op als rammen, de heuvels als lammeren.” Psalm 
114:4. Het gaat in deze psalm over het wonder van de uittocht. Laten 
we God danken dat Hij een God is van wonderen en bidden dat Hij ook 
in deze tijd wonderen voor Israël zal doen om het volk te redden uit de 
handen van haar vijanden. 
 

Vrijdag 26 april: 
Laten we danken voor de vakantie die voor de deur staat voor alle 
schoolkinderen. Dat het de rust mag geven die nodig is om het laatste 
stuk van het schooljaar vol te kunnen houden. 
 

Gebedspunten voor deze Gebedsbrief kunt u mailen naar 
gebedsbrief@ontmoetingskerkrijssen.nl . 
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