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REDACTIE ONS KONTAKT  
W. Klein Nagelvoort, Barmsijs 9, 7463BB Rijssen  

☏ 06-17660856;  onskontakt@ontmoetingskerkrijssen.nl 

Inleveren kopij: vóór vrijdag 3 mei 20.00 uur. 
 

BEZORGING ONS KONTAKT (ook voor doorgeven adreswijzigingen) 
Mevr. G. Grevelink,  kerkelijkbureau@ontmoetingskerkrijssen.nl  
 

ABONNEMENT: 
Minimaal € 30,00 per jaar, over te maken op NL88 ABNA 0410 9681 88 
 

WEBSITE/E-MAIL 
www.ontmoetingskerkrijssen.nl;  info@ontmoetingskerkrijssen.nl 
 

KERKELIJK BUREAU 
Dhr. J. Leferink, Nieuwenhuisstraat 54, 7462 MN Rijssen 

☏ 0548-517132;  kerkelijkbureau@ontmoetingskerkrijssen.nl 
 

VOORZITTER KERKENRAAD 
Mevr. R.L.M. Venema – van den Berg, Boerhavelaan 32, 7606 PW Almelo 

☏ 0546-823579; 06-46402806;  fvenema@ontmoetingskerkrijssen.nl 
 

PREDIKANT 
Ds. E.H. Egberts, Gerststraat 1, 7462 CS Rijssen 

☏ 06-41140109;  eegberts@ontmoetingskerkrijssen.nl  
 

Ds. G. Zijl, Nassaustraat 9, 7443 CK Nijverdal 

☏ 06-12120010;  gzijl@ontmoetingskerkrijssen.nl 
 

KERKELIJK WERKER  
Mevr. H.J. van Herk – Berkhof, Grotestraat 190, 7443 BS Nijverdal 

☏ 06-38258241;   rvherk@ontmoetingskerkrijssen.nl 
 

SCRIBA 
Mevr. Caroline Hurenkamp-Hilbers, Fluitekruid 31, 7463 EE Rijssen 

☏ 06-42199601;   scriba@ontmoetingskerkrijssen.nl 
 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CVK) 
Penningmeester: Mevr. C. Meulenkolk-Ligtenberg, Hagslagen 85, 7462 KC Rijssen 

☏ 06-36149724;  cmeulenkolk@ontmoetingskerkrijssen.nl 

Bankrekeningnummer: NL81 ABNA 0594 0262 29 

NL48 ABNA 0559 4822 13 t.b.v. VVB 
 

DIACONIE 
Penningmeester: Mevr. G.H. Dekkers-Wessels, Zunaweg 2, 7467 PM Notter 

☏ 0548-517421;  penningmeesterdiaconie@ontmoetingskerkrijssen.nl 

Bankrekeningnummer: NL02 ABNA 0594 0182 42 
 

KOSTER 
Paulina ter Steege, Boomkamp 6, 7461 AX Rijssen 

☏ 0548-513129;  koster@ontmoetingskerkrijssen.nl 

mailto:onskontakt@ontmoetingskerkrijssen.nl
mailto:kerkelijkbureau@ontmoetingskerkrijssen.nl
http://www.ontmoetingskerkrijssen.nl/
mailto:info@ontmoetingskerkrijssen.nl
mailto:kerkelijkbureau@ontmoetingskerkrijssen.nl
mailto:fvenema@ontmoetingskerkrijssen.nl
mailto:eegberts@ontmoetingskerkrijssen.nl
mailto:gzijl@ontmoetingskerkrijssen.nl
mailto:scriba@ontmoetingskerkrijssen.nl
mailto:cmeulenkolk@ontmoetingskerkrijssen.nl
mailto:penningmeesterdiaconie@ontmoetingskerkrijssen.nl
mailto:koster@ontmoetingskerkrijssen.nl
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65e jaargang no. 9 
Vrijdag 26 april 2024 

 
Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk,  

maar de Heer kijkt naar het hart. 
1 Samuel 16: 1-13 

 

ZONDAG 28 APRIL 

Kerkdiensten: 
09.30 uur: mevr. R.L.M. Venema - van den Berg  
19.00 uur: ds. B.J. Heusinkveld uit Daarle 
 

Collectes: 
1e collecte: CvK - Kosten eigen kerkelijke organisatie  
 

2e collecte: Diaconie - Eigen werk  
 

Organisten: 
Morgendienst: dhr. P. te Velde  
Avonddienst: dhr. R. Roelofs  
 

Dienstdoende BHV-er: 
Morgendienst: dhr. J. Draaijer  
Avonddienst: mevr. R. Mensink  
 

Kindernevendienst: Groepen 1 t/m 8 
Christel Voortman, Lisa ter Harmsel, Lianne van Dijk 

 

Kinderoppasdienst: 
Lisa Boom, Irene Dangremond, Laura Vosgezang 

 

ZONDAG 5 MEI 

Kerkdiensten: 
09.30 uur: ds. E.H. Egberts – Koffiedrinken na de dienst 
19.00 uur: ds. G. Zijl  
 

Collectes: 
1e collecte: Diaconie - Eigen werk  
 

2e collecte: CvK - Onderhoud kerkelijke gebouwen  
 

Organisten: 
Morgendienst: dhr. E. Pastink 
Avonddienst: dhr. P. te Velde  
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Dienstdoende BHV-er: 
Morgendienst: dhr. B. Geerling  
Avonddienst: dhr. H. Voortman 
 

Kindernevendienst: Groepen 1 t/m 8 
Annemiek Spenkelink, Jantine Schelhaas, Kim van den Noort 
 

Kinderoppasdienst: 
Margot Geerdink, Renske Prins, Yvonne ter Steege, Zara van Pijkeren 

 

DONDERDAG 9 MEI - HEMELVAARTSDIENST 

Kerkdienst: 
10.00 uur: Gezamenlijke kerkdienst in de Open Hof. 
 

PASTORAAT 

Meeleven 
     Irma Nijland (Holterstraatweg 187) verblijft in het Roessingh in Enschede 
voor revalidatie. Na een operatie kreeg zij helaas te maken met uitval van 
sommige functies van haar lichaam. Gelukkig is er sprake van herstel, maar dat 
neemt geruime tijd in beslag. 
 

     Mw. G. Hulsman – van der Meulen, Graaf Ottostraat 53, (74661 CP, 
cluster 3) moest na een val thuis opgenomen worden in het Deventerziekenhuis, 
vanwege een breuk in een nekwervel. Inmiddels is ze ontslagen en verblijft nu 
voor revalidatie in ’t Rembrandt – revalidatie en herstelzorg, Rembrandtplein 21, 
Nijverdal. 
 

     Mw. C. Bunt – van de Ridder, Graaf Ottostraat 74 (7461 CW) was 
opgenomen in het ziekenhuis vanwege een infectie aan haar voet. Inmiddels is 
ze weer thuis, waar ze verder herstelt.  
 

 Afgelopen zondagavond is Erik Voortman, Enterstraat 102 7461 CL 
Rijssen (cluster 3) naar het ziekenhuis gebracht. Het was voor hem te risicovol 
om langer thuis te blijven. En opnieuw zijn er scans gemaakt die geen goede 
resultaten gaven te zien. Erik en Christien, we denken aan jullie en als 
gemeente bidden we ook voor jullie. Weet dat je in de liefdevolle handen van 
God bent en dat je niets kan gebeuren ook al gebeurt er van alles. Voor wie 
hem een kaartje wil sturen (dat beurt een mens altijd zo op!!): Ziekenhuis 
Deventer, verdieping 2A en kamer 11. We wensen jou en Christien alle zegen 
toe van God en zijn liefdevolle nabijheid. 
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Geboorte 
 Op 15 april 2024 is bij Thijmun en Joëlle Bak, Bereklauw 23 7463 EM 
Rijssen (cluster 7) een klein meisje geboren: Marit Bente. Als dankbare en 
gelukkige ouders schrijven zij op het kaartje prachtige woorden: "Hij is groot en 
geweldig, goed voor iedereen. Geeft jou elke dag zijn liefde. Hij is altijd om je 
heen." Graag willen we jullie van harte feliciteren met dit wondertje van leven 
en jullie alle goeds toewensen voor de toekomst. Ga met God en Hij zal met 
jullie zijn. 
 

Huwelijk 
     Vrijdag 3 mei trouwen Nathalie ter Harmsel en Laurens Wessels.  
De bevestiging en inzegening van hun huwelijk vindt plaats in de 
Ontmoetingskerk, in een dienst die om 14.00 uur begint. Het adres van het 
bruidspaar: De Stroekeld 72. 
We wensen het bruidspaar en hun familie een fijne en onvergetelijke dag toe, 
en bidden hun veel gelukkige jaren samen toe. 
 

ds. G. Zijl, ds. E. Egberts, R. van Herk; Kerkelijk werker 
 

VAN DE PREDIKANTEN/KERKELIJK WERKER 

   Doop 
Zondagmorgen 12 mei a.s. is er gelegenheid om je kindje te 
laten dopen tijdens de morgendienst in onze Ontmoetingskerk.  
Je kunt je daarvoor aanmelden bij mij.  
De voorbereidende doopbijeenkomst vindt plaats op 
donderdagavond 2 mei, 19.30 uur. Daar verwacht ik jullie als 

ouders als je je aanmeldt voor de bediening van de H. Doop op 12 mei. 
     ds. Egbert Egberts 

 

IN MEMORIAM MINIE VAN OLST - LASSCHE 

Wilhelmina Bertha Lassche werd geboren als tweede kind in het gezin van 
vader en moeder Lassche. Ze groeide op samen met haar oudere broer. 
Haar vader overleed toen Minie nog maar 11 jaar oud was.  

Na haar schoolperiode werd Minie gezinsverzorgende; ze genoot van dit werk 
en heeft dat verscheidene jaren gedaan. 
Tijdens een vakantiereis per boot ontmoette Minie Harm van Olst. Ze trouwden 
in 1966 en kregen 3 kinderen: André – Roswitha – Wilma. Minie zorgde voor 
gezin en huishouding, Harm verdiende de kost als internationaal 
vrachtwagenchauffeur.  
Minie was voor haar kinderen en zorgzame moeder, altijd belangstellend voor 
wat ze deed. Ze heeft heel wat ziekenhuisopnames meegemaakt en altijd weer 
zette ze de schouders eronder, was een doorzetter, klaagde nooit.  
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Haar man Harm overleed vrij onverwacht, in 2012. Minie moest alleen verder 
en zonder zijn steun was dat moeilijk. Ze ging een jaar erna naar de dagopvang 
in het Stadskwartier en dat deed haar goed, gaf zin en betekenis aan haar 
leven. 
Tijdens de coronatijd is Minie gevallen; haar loopvermogen herstelde niet meer, 
en uiteindelijk werd ze opgenomen in Eltheto. Daar overleed ze, op zaterdag  
13 april 2024. Ze is 86 jaar geworden. 
Tijdens de dankdienst voor haar leven stonden we stil bij Psalm 139; God die 
ons ziet en kent en met onze wegen vertrouwd is. God bij wie ook Minie haar 
toevlucht heeft gezocht. 
            Rita van Herk, kerkelijk werker 
 

KERKELIJK BUREAU-KERKELIJKE STAND 

Overgegaan naar 
- Mozaïek0548: Fam. A.J. Reterink, Molendijk Zuid 12A, Cluster 2. 
 

Overgekomen van 
- Maastricht: Mevr. E.R. Leusink, Schapendijk 31a, Cluster 1. 
- Mevr. H. ter Harmsel en kinderen, Dovenetel 45, Cluster 13. 
- Ger. Gem.: Dhr. G.L. Wessels, De Stroekeld 72, Cluster 7. 
- Herv. Gem.: Dhr. F.J. Plas, Nieuwlandsweg 64, Cluster 5. 
 

Overleden op 13-04-2024 
- Mevr. W.B. van Olst-Lassche, Karel Doormanstraat 30 011, Cluster 3. 
 

Uitgeschreven  
- Mevr. J. Seppenwoolde-Meulenkolk en kinderen, Henri Dunantstraat 10,  
 Cluster 11. 
 

Verhuisd 
- Mevr. J.A. Hartgerink van Stationsdwarsweg 53, Cluster 2 naar  
 Dennenlaan 111, Cluster 4. 
- Mevr. H. Voortman-Veldman van de Stoevelaar 1, Goor, Cluster 6 naar  
 Watermolen 57, afd. De Weijerd, kamer 8, Cluster 2. 
 

Vertrokken naar 
- Utrecht: Mevr. N.J.F.D. van Pagée, Groot Kempersteyn 3, Cluster 1. 
 

         J. Leferink (adm.), Nieuwenhuisstraat 54, tel. 517132 
 

VERJAARDAGEN 75+ MEI 

  2 mei: dhr. J. Bos, Parkzicht 100, 7461KD, RIJSSEN 
  5 mei: dhr. R. Tigelaar, De Hofstee 100, 7462WD, RIJSSEN 
  7 mei: mevr. A. Klein Nagelvoort, Schoolstraat 79 109, 7461EG, RIJSSEN 
  9 mei: dhr. C. Verschoor, Johan van Galenplantsoen 10, 7461GM, RIJSSEN 
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12 mei: dhr. H. Bakker, Prins Willem-Alexanderlaan 3, 7462ET, RIJSSEN 
12 mei: mevr. G.J.H. Meijerink-Stam, Haarstraat 45 101, 7462AK, RIJSSEN 
15 mei: dhr. P.A. Schreuder, Borkeld 15, 7462PD, RIJSSEN 
20 mei: mevr. A.T. Verwijs-Andeweg, Oosterhofweg 92, 7461BW, RIJSSEN 
21 mei: mevr. E.M.F. Gouma-Breman, Prins Willem-Alexanderlaan 8, 7462EV 

   RIJSSEN 
29 mei: mevr. C.A.W. van der Weij-Fraanje, Molenweg 5-10, 7442NA, 

    NIJVERDAL 
30 mei: mevr. A.A. de Graaf, Wierdensestraat 65, 7461BC, RIJSSEN 
 

KERKENRAAD 

Afscheid ds. Zijl 
Op 30 juni hoopt dominee Ger Zijl afscheid te nemen als predikant van de 
Ontmoetingskerk. Blij en dankbaar zijn wij voor al het werk dat hij in de 
afgelopen 4,5 jaar heeft verricht in kerkdiensten en persoonlijke contacten.   
We willen er een mooi afscheid van maken en daar past een cadeau bij. 
 

U kunt daartoe bijdragen d.m.v. het storten van een bijdrage op  
NL81 ABNA 0594 0262 29 t.n.v. kerkenraad Geref. Kerk onder vermelding 
van 'Afscheid Ds Zijl'. 
 

namens de Algemene Kerkenraad,       Sabine Voortman, Gerrit Hurenkamp 
 

29 MEI RINGAVOND 

‘HET VERLATEN INDIVIDU. WAAROM VOELEN WE ONS ZO LEEG?’  
Schrijft u het alvast in uw agenda: woensdag 29 
mei wordt er weer een ringavond gehouden, 
bedoeld voor alle PKN-gemeenten in Rijssen, Enter 
en Wierden.   
De bedoeling van deze avond is onderlinge 
ontmoeting en gezamenlijke bezinning op de 
uitdagingen waar we als kerk in deze tijd voor 
staan. 
Binnen de werkgemeenschap van predikanten van 
de ring Rijssen, Enter, Wierden hebben we ons in 
het afgelopen jaar bezonnen op het intrigerende 
boek van psychiater Esther van Fenema ‘Het 
verlaten individu. Waarom voelen we ons zo leeg?’. 
In dit boek onderzoekt Van Fenema de 
eenzaamheid, onzekerheid, somberheid, 
vertwijfeling en angst waaraan veel mensen in 
onze tijd lijden.  



8 
 
 

We worstelen met tal van psychische klachten, die veelal terug te voeren zijn 
op zingeving en vooral het gebrek eraan: leegte. In haar boek wijst Van 
Fenema op de geloofscrisis die achter deze leegte schuilgaat en gebruikt ze de 
klassieke zeven hoofdzonden (hoogmoed, luiheid, hebzucht, onmatigheid, lust, 
woede en afgunst) als zoekinstrument om de ziel van onze tijd bloot te leggen. 
Ze voegt daar een nieuwe hoofdzonde aan toe die kenmerkend is voor nu:  
de leegte. 
Als werkgemeenschap van predikanten hebben we de bekende theoloog-
psychiater prof. dr. P. Verhagen uitgenodigd om in te gaan op het boek van 
collega psychiater Van Fenema en de vraag die daarin oplicht richting ons als 
kerk in deze tijd: ‘Als we de problemen die Esther van Fennema in haar boek 
aanwijst herkennen, kunnen we dan vanuit het evangelie ook antwoorden 
aandragen die in deze tijd ook voor moderne mensen begrijpelijk zijn en 
aanspreken?’ 
De avond is vrij toegankelijk voor iedereen en in het bijzonder bedoeld voor de 
gemeenteleden en kerkenraden van de PKN-gemeenten in Rijssen, Enter en 
Wierden. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in kerkelijk 
centrum De Bron van de Hervormde Gemeente Enter, Dorpsstraat 57. 
 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Beste leden van de Ontmoetingskerk, 
De solidariteitskas gaat weer van start. 
Begin mei worden mails gestuurd naar de leden (net als de kerkbalans) waarin 
we vragen om 15 euro per lid boven de 21 jaar over te maken. 
Ze kunnen op het portal aangeven: 
• automatische incasso 
• per Ideal direct overmaken 
• toezeggen dat ze zelf overmaken 
Eind mei wordt een herinnering gestuurd naar de leden die nog niet hebben 
betaald. 
Begin juni draaien we de brieven uit die we dan door het clusterteam laten 
bezorgen. 
Hier hebben ze de keus om zelf over te maken of per Ideal te betalen. 
De brieven worden niet meer opgehaald omdat we de automatisch incasso 
laten vervallen in deze brief. 

    Gosse Pluimers 
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JEUGD 

KAMP DISNEY GEK 
En dan kom je thuis…..je bent hartstikke moe, je hebt 
veel te ongezond gegeten, hebt het tandenpoetsen 
overgeslagen en je bent een handdoek of sok 
kwijt…..maar toch kun je niet stoppen met praten!! 
Want wat heb je gelachen met je vriendinnen of je 
uitgeleefd op de airtrampo met je vrienden!  
Het sokkenspel was fantastisch en zaterdag de 

stormbaan en de buikschuifbaan al helemaal        en 

zo wordt er nog flink doorgekletst! 
 

Zo kwamen zondagmiddag ruim 80 kinderen aangefietst bij de kerk. Totaal 
gesloopt, hartstikke smerig maar zo vol herinneringen en ervaringen.  
We hebben samen rond het thema ‘Disney Gek’ flink veel beleefd; de bonte 
avond met alle stukjes die opgevoerd werden, maar ook de prachtige 
verkleedkleren die avond. Het was een feestje om alle groepjes hun Disney film 
te zien uitbeelden met muziek, toneel en grapjes. Natuurlijk was er ook een 
Bijbelse link naar de helden uit die tijd! Wat te denken van Simson of Daniel? 
Samen dachten we na in ons groepje, we maakten puzzeltjes uit het liturgie 
boekje en hebben samen gebeden. 
 

Wij als leiding hebben ontzettend genoten van al jullie 
kinderen. Wat een zegen om met deze groep op kamp te 
mogen. Verliep dan alles vlekkeloos?  
Nee natuurlijk niet. We hebben de nodige brandjes geblust, 
pleisters geplakt, botsinkjes overleefd en een enkele 
bloedneus gestelpt. De leiding nam weer een groot aantal 
rollen op zich. Wij voelden ons bij vlagen verkoper (in de 
snoepwinkel), cabaretier, quizmaster, dominee, mama, schoonmaker,  
horecamedewerker, verpleegkundige, maatschappelijk werker, animatieteam, 
sportinstructeur, juf, pannenkoekenbakker, papa, politieagent en nog veel 
meer…..want er is zoveel nodig als je samen op kamp gaat.  
 

En samen lukte het allemaal! De kinderen hebben genoten en daar zijn wij als 
leiding erg dankbaar voor. We konden ons geloof samen delen en beleven.  
We wisten ons gezegend door de Allerhoogste en dat is van grote waarde.  
Wij als leiding blijven omzien naar de kinderen (en hun ouders), en andersom.  
En zo zijn we samen Gemeente.  
Rock Solid en van Kidzclub,            Wim van Wingerden 
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ISRAEL-COMMISSIE 

Ik ben de HEER, Je God, Die je wegleidde uit Egypte. Open wijd 
je mond, ik zal hem vullen. Maar mijn volk luisterde niet, Israël 
wilde niet van mij weten. Psalm 81:11-12. 
God vindt het zo belangrijk dat wij telkens herinnerd worden 
aan de verlossing en bevrijding van het volk Israël uit Egypte, 
dat Hij er telkens weer naar terugverwijst in Zijn Woord. Je 
komt het op wel honderd plaatsen in de Bijbel tegen: Hij is de 

God die hen uit Egypte heeft bevrijd. 
God is een God van vrijheid. Hij wil niets liever dan dat Zijn kinderen in vrijheid 
leven. Vrijheid om keuzes te maken. Vrijheid om te geloven.  
Vrijheid om te gehoorzamen. De engel van de dood ging niet ieder Joods 
huis voorbij, alleen aan degenen die gehoorzaam waren en het bloed op de 
deurposten smeerden. 
God gaf ze de vrijheid om te geloven dat Hij ze kon bevrijden.  
Dus iedereen die Egypte verlaten had, deed dit uit geloof. Hij gaf geen brood 
op hun bord, maar manna in de woestijn. Ze kregen de keuze om het wel of 
niet op te rapen. Hij gaf de tien geboden, oftewel leefregels aan Mozes om door 
te geven aan het volk, maar ze kregen de keuze of ze Hem wilden 
gehoorzamen en volgen of liever koppig hun eigen inzicht wilden naleven. 
We mogen de relatie tussen God en Israël spiegelen aan onze persoonlijke 
relatie met God. Ook vandaag de dag is het aan ons of wij kiezen om te 
leven in de vrijheid die God voor ons heeft bedoeld of dat we liever 
koppig onze eigen weg gaan. Vrijheid die te vinden is in het durven loslaten van 
ons eigen inzicht in dit leven. Om dan vol vertrouwen en geloof in 
gehoorzaamheid achter Hem aan te gaan! 
Met een hartelijke groet in Zijn Shalom,  
namens de Israëlcommissie,             Marco Ephraim 
 

OVERIGE BERICHTEN 

BERICHT VAN SAM’S KLEDINGACTIE 
Zaterdag 11 mei van 09.00 – 11.00 uur 
Sam's Kledingactie zet zich in voor mensen in nood. U kunt hen 
daarbij helpen. Door het inleveren van herbruikbare kleding, 
schoenen, speelgoed, knuffels en huishoudtextiel (graag apart 
van de kleding inleveren). De ingezamelde kleding wordt 
verkocht en van de opbrengst wordt een van de projecten 

gesteund. Dit is in samenwerking met Cordaid Mensen in Nood.  
Van de inzameling van zaterdag 11 mei komt de opbrengst ten goede aan 
een onderwijsproject van Cordaid in Ethiopië.  
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Dit project wil kwalitatief goed onderwijs bieden aan kinderen in het Shabee 
Sombo district. Hierdoor kunnen de kinderen hun leven verbeteren, kunnen ze 
een betere toekomst creëren en ontsnappen aan de armoedecirkel. 
U kunt uw kleding inleveren bij: 
- de Syrisch Orthodoxe Kerk Roelf Bosmastraat 35 
- de R.K. kerk     Rozengaarde 51 
- de Ontmoetingskerk   Boomkamp 4 
Helpt u ook mee om dit doel te steunen? 
Meer informatie vindt u op www.samskledingactie.nl  
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.  
                Sabine Voortman 
 
BEN JIJ OP ZOEK NAAR UITDAGEND CHRISTELIJK TUSSENJAAR?  

Kies voor het EH-Basisjaar! 

Ben jij op zoek naar een waardevolle invulling voor 

je tussenjaar? Start dan in september met het  

EH-Basisjaar. Bij de EH leer je om sterker in het 

leven te staan en ontdek je wie je bent. Zo vind jij 

de beste basis voor je leven. En dit helpt jou uiteindelijk ook om een 

studiekeuze te maken die écht bij jou past!  

Dit is het EH-Basisjaar:  

• 1 jaar lang 

• 5 dagen school 

• Je leert jezelf en God beter kennen 

• Je bouwt een basis voor de rest van je leven 

• Meld je vóór 1 mei en ontvang €25,- korting op je inschrijfgeld! 

Check voor meer info: https://www.eh.nl/eh-basisjaar/over-het-basisjaar  

Bezoek een Open Dag! 

Sfeer proeven? Tijdens de Open Dag krijg je interessante colleges en kan je al 

je vragen stellen aan onze docenten en studenten.  

Kijk voor meer info en aanmelden: https://www.eh.nl/agenda   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.samskledingactie.nl/
https://www.eh.nl/eh-basisjaar/over-het-basisjaar
https://www.eh.nl/agenda
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GEBEDSKALENDER 

Gebedskalender van 27 april t/m 10 mei 2024 
 
Wij bidden en danken voor:  
 

Zaterdag 27 april: 
Laten we bidden voor koning Willem Alexander en zijn gezin nu hij vandaag zijn 
verjaardag mag vieren. 
 

Zondag 28 april: 
“Uit de grond van mijn hart zal ik zeggen: ‘HEER, wie is aan U gelijk? U bevrijdt 
de zwakken van hun onderdrukkers, de zwakken en de armen van hun 
uitbuiters.’ ” Psalm 35:10. Laten we bidden voor alle christenen die vandaag 
niet in vrijheid samen kunnen komen omdat zij vervolgd worden en laten we 
danken dat wij dat wél kunnen. 
 

Maandag 29 april: 
Laten we danken voor de vakantie die de kinderen mogen hebben: dat ze weer 
even mogen ontspannen voor het laatste deel van het schooljaar. 
 

Dinsdag 30 april: 
Laten we drie mensen in gedachten nemen die ons gebed nodig hebben en 
voor hen specifiek bidden. 
 

Woensdag 1 mei: 
Laten we danken voor het werk wat wij mogen doen, betaald of onbetaald, op 
de plaats die God ons gewezen heeft. 
 

Donderdag 2 mei: 
“De bergen sprongen op als rammen, de heuvels als lammeren.” Psalm 114:4. 
Het gaat in deze psalm over het wonder van de uittocht. Laten we danken dat 
God een God is van wonderen en bidden dat Hij ook in deze tijd wonderen voor 
Israël zal doen om het volk te redden uit de handen van haar vijanden. 
 

Vrijdag 3 mei: 
Laten we bidden voor pleeggezinnen en de kinderen die zij mogen opvangen, 
dat het veilige havens mogen zijn. 
 

Zaterdag 4 mei: 
Laten we bidden voor iedereen die lijdt aan de gevolgen van oorlogen, laten we 
bidden om vrede. 
 

Zondag 5 mei: 
Laten we danken voor onze vrijheid. 
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Maandag 6 mei: 
Laten we bidden voor de mensen die treuren om geliefden die zij moeten 
missen, kort geleden of al veel langer. 
 

Dinsdag 7 mei: 
De oorlog in Oekraïne duurt inmiddels al meer dan twee jaar. De onzekerheid 
onder de bevolking neemt verder toe. Hoewel de voedselpakkettenactie nog 
steeds op volle toeren draait, zijn er de komende maanden nog duizenden 
pakketten nodig. Laten we bidden dat nog meer Oekraïense mensen gebruik 
kunnen maken van de voedselpakketten. Laten we ook bidden voor het team 
van medewerkers en vrijwilligers die paraat staat om te helpen voorzien in de 
groeiende behoefte aan voedselhulp. 
 

Woensdag 8 mei: 
Laten we bidden voor het werk van de Beroepingscommissie. 
 

Donderdag 9 mei: 
“En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de 
hemel.” Lukas 24:51. Laten we bidden dat wij, net als de discipelen, 
verwachtend zullen uitzien naar de terugkomst van onze Heer. 
 

Vrijdag 10 mei: 
Laten we bidden voor de jongeren die hard aan het leren zijn voor de examens 
die volgende week gaan beginnen. 
 

Gebedspunten voor deze Gebedsbrief kunt u mailen naar 
gebedsbrief@ontmoetingskerkrijssen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gebedsbrief@ontmoetingskerkrijssen.nl


14 
 
 

GEDICHT 

 
Gedicht: Opgevaren ten hemel (Nel Benschop) 

 
Een wolk nam U weg voor hun ogen: 
Uw werk voor het volk was gedaan; 
Hun hart was onrustig, bewogen, 

Toen zagen ze engelen staan. 
 

Zij zagen Uw zeeg’nende handen, 
De lucht leek een lichtende poort; 

Ze voelden Uw stem in zich branden: 
‘Ga heen en verkondig Mijn woord.’ 

 
Wel staarden zij lang nog naar boven: 

(de liefde houdt vast tot het eind) 
Maar wie in een weerzien geloven 

Zien licht, als de zon niet meer schijnt. 
 

En ik, Heer, hoewel ik mag weten 
Dat Gij mij een woning bereidt, 
Dat Gij op Uw troon gezeten, 
Dat Gij mijn verdediger zijt, 

 
Ik ben vaak zo klein van vertrouwen; 

Gij zijt zo verheven, zo hoog; 
Toch mag ik U eenmaal aanschouwen 

Als Koning en Vriend – oog in oog! 
 


