
 

 

Living Together Course 

 

‘What is love?!’ – bezinningsbijeenkomst voor wie trouwde in 2021 en 2022 
 
Ook in 2021 en 2022 was er in onze gemeente rondom de Ontmoetingskerk een grote groep 
bruidsparen die de kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk in ons midden 
vierden. Daar zijn we dankbaar voor! Destijds heb je e.e.a. ongetwijfeld samen met je 
wijkpredikant voorbereid, en wellicht ook in de vorm van een avond huwelijkscatechese. (i.v.m. 
de coronacrisis kon dat maar in beperkte mate doorgang vinden). We nodigen je nu opnieuw 
uit: ‘What is love?!’. Het gaat om een soort ‘terugkomavond’. Verdieping en ontmoeting staan 
daarbij centraal. Want: ‘Aan een huwelijk moet je werken’. Dat zeggen we makkelijk. Maar wat 
hebben we op basis van het evangelie eigenlijk te zeggen over liefde? Een sleutel voor een 
‘goed huwelijk’ kunnen we je niet zomaar geven. Maar we kunnen wel met elkaar nadenken 
over valkuilen en bouwstenen. Dat is de opzet van deze ‘terugkomavond’: What is love? 
Het gaat om 1 bijeenkomst. En natuurlijk is er alle ruimte voor jullie inbreng en vragen. 
 
Datum: donderdag 19 oktober 2023, 19.30u, in de Ontmoetingskerk. 
 
Het wordt geen catechisatie, maar een informeel samenzijn dat wel verdieping en bezinning als 
doel heeft. En altijd goed en leuk om elkaar zo beter te leren kennen. De kerk zorgt voor koffie 
en thee. Uiterlijk rond 21.30u sluiten we af. 
We proberen zoveel mogelijk ook een persoonlijke uitnodiging te mailen. Daarin staan ook wat 
meer details over de opzet van de avond. Maar opgave kan ook bij de contactpersoon. 
Met hartelijke groet, mede namens het team Living Together Course, 
 
ds. Egbert Egberts (contactpersoon) 
eegberts@ontmoetingskerkrijssen.nl
 


