
Hoi allemaal, 
 

Leuk dat jullie weer kijken en meedoen met de kindernevendienst. Vandaag praten 
we met elkaar over het lied; ‘de Heer is mijn herder’. David schrijft een prachtig lied, 

een psalm. Psalm 23. Hierin laat hij weten hoeveel 
God van ons houdt, voor ons zorgt en ons helpt als we verdrietig zijn of als het even  

niet lukt. Net als de herder die voor zijn schapen zorgt. 
 

Zoals altijd zitten er leuke werkbladen bij. Wat ik jullie laat zien in het filmpje kun je 
ook terugvinden tussen de werkbladen. Zo kun je het lied van David thuis ook 

uitbeelden. 
 

Veel luister en/of leesplezier en succes met de werkbladen. 
 

Zonnige groet,  
alle leidsters van de kindernevendienst 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


